Maije de boomkweéker, het un natuurtuin.

Maije was un boomkwéker ut un oud Heuzes
boomkwékersgeslach. Op un zekere dag ha Maije wa lijne en
peppels te koop aongebooie aon un handelaor. Die mins hatter
wel zin in, mar hij wou de bumkes van te veur komme bekijke in
de kweek van Maije. Nou war ut zo, da de kweek van Maije meer
op un natuurtuin leek dan op un kwekerij. 't Boch ston hogger
dan de bumkes en der stonter gin één rechte tusse. Het persilje
waor de bumkes stonde die tie ha aongebooie, was gelége
"Achter ut Kloster" in Heuze. Op een afgesproke daotum kwam
de handelaor de bumkes bekijke. Hij melde zich bij Maije en die
nam die mins mee naor ut persilje "Achter ut Kloster". Maije see:
"nou meneer, we goan us ekkes op ut laand kijke, ge zul nog
nooit van oe léve zukke mooie bome hebbe gezien". Zo gezijt zo
gedaon, de lérze gingen aon en daor ginge ze. Mar Maije liep zun
persilje straol vurbij. En terwijl ze der langs liepe, zee tie tege de
handelaor, al kijkend naor de natuurtuin van zun eige: "Nou
meneer, wa daor vur un onutte kwéker is gelége, da wik ok nie,
mar ut zie tur gewodn nie uit". 't Is gewon schaand datter zukke
kwékers binne. Maije liep mit de handelaor deur naor un paor
persiljes wijer. Daor lag un stukske schone kweek mit rechte
bome van een aandere kwéker. Maije lie ta zien of ut van zun
eige was. De handelaor zee: "Nou Maije, ge kun wel zien da de
gij zurg en liefde hé veur bomne", en de verkoop wer uituraord
beklonke onder 't genot van un bolje. Mar welke bumkes dattie
aon de handelaor he geleverd, is en blef een raodsel.
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