
Upke de boomkwèker verkoch knolle veur citroene  

Upke was een bekende Heuzese boomkwèker en haandelskjel. 

Op een dag kwam der un vrouwke bij um op de kwekerij, die wou 

een paor appelebumkes hebbe. 'Nou mins, dá kum goed uut', 

zee Upke, 'ik hè der toevallig nog een paor hele mooie 

exemplaore staon, het is een nei soort en die kunde gebruike as 

haandappel, mar ok vur de moes en de appeletaart'. Mevrouw 

zee: ‘Dat spreekt me aan'. Ze wou der vier hebbe. Upke haolde 

ze ut de kuilhoek en dee ter een touwke umhen en dur werde 

der vier afgerèkend. Noar een paor jaor kwam die mevrouw 

Upke toevallig teege op de Barneveldse mart. Ze zee tege Upke: 

'Hé meneer, u bent toch die man waar ik enkele jaren geleden 

appelboompjes bij heb gekocht?' Upke zee: `da zou bes kunne 

mins'. 'Nu meneer, het is een beetje vreemd, maar er groeien 

peren aan in plaats van appels'. Upke zee: `Dá het dá soort de 

jerste jaore altij, jerst kredde handpère, durnaor worde ut 

stoofpère en daornaor kumme de appele der aon. Ge zul nog 

efkes motte wachte op de appele, maor ut kumt goed, da wit ik 

zeker. Ge mo mar zo denke, de appel gruij nie wijt van ut bumke'. 

Waorschijnlijk zit dá mins nou nog te wachte op den jerste 

appels...  
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