Net zo oud as Kilje

De Heuzeze koleboer van Leeuwen die wonde aon ut klosteind,
ha un kostganger anex kneg, Jupke de Piem. Op een mergu
hadde ze de kar gelaoie mit vjertig mud kole en zo as gewoonlijk
ginge ze dan un kupke koffie drinke bij van leeuwen binne. Da
deje ze altij vur das de kole ut ginge vente. Ze zate net aon ut
erste kupke en kwam ter een reiziger binne die der vurt ut jerts
kwam. Een reizeger is z’n kjel um neije waor aon de man te
brenge op het gebied van kole, peterolium, houtskool enz.. Die
kjel kreeg ok een kuppke koffie aon gebooie. Erst ging ut gesprek
over koetje en kalfkes. Maar op en gegeve moment kwamen ze
uit op leeftijje. De Reiziger vroeg aon Jupke de Piem hoe oud
bent u meneer.

Jupke aontwoorde; ik bin net zo oud as Kilje, da was de buurman
van van Leeuwen. Nou zee die kjel tege Jupke, dat is een mooie
leeftijd meneer. Allen het was vur die kjel jammer da tie Kilje nie
kende.
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