
Moppers 

De vroegere burgemister van Doojewerd, Jan den Hartog, at 
aldenaors gjên moppersoep. Moppers zijn van die groote witte 
boone van de hegpronkers, de jonge bônjes worden gegète as 
snijboone. Ze motte dan wel jong geplokken worde. De dikke 
laote ze hangen aon de booneheg. As de boone af zijn laote ze 
de dikke dreuge. Daor zitte dan de moppers in.  
Die kun’de ’s wijnters naor een nachje welle wir gebruike veur 
de moppersoep. De burgemister hâ eiges gin moppers mir, mar 
hij wies dâ Tonje Crum d’r nog wel hâ. Op een zekere dag kwam 
hij Tonje teege en vroeg of ’ie nog gedreugde moppers hâ. 
‘Jazeker’, zee Tonje, ‘mâr hoeveul motte d’r hebbe burgemister 
en wâ wilde d’r vur geeve’. ‘Nou as ik een pond hè dan kan’k’wir 
een pôske vuruit. ’K’wil oe der wel een kwartje vur geeve.’ ‘Nou’, 
zee Tonje, ‘dan krègde ze nie, want dâ zijn ze me eiges wel werd 
um scheete van te laote. Ge mo weete adde moppers op hè dâ 
ge dan veul wijnde mô laote’. 
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