
Pietje van Antoon her een automatische ruggeklopper 
 
Het was in 1944. Pietje van Antoon uit Doojewerd hâ gin baande 
op zijn deurtrapfiets en ze waare naars mir te krijge. Pietje eiges 
die wônde vlakbij de schipswerf, z’n zuster wônde nève de 
opebaore school aon de dijk in Hien.  
Daor was Pietje op bezoek op de fiets zonder baande en daor zag 
’ie ’t licht en kreeg ’ie een goed idee, z’n zuster had t’r nog een 
paor koeiereepe ligge. Pietje knupte die um de velling as 
vervanger van de baande. 
Trots ging ’ie mit de fiets mit koeiereepe naor huis richting de 
schipswerf.  
Um zijn uitveinding te laote zien aon aand’re minse, ging ’ie via 

’t dèèrp. In de Pluimbursestraot ging ’ie nève de noodschuur de 

dijk af. Maor daor gebeurde het, de koeie­eep van het achterste 

wiel ging los en blif aan een kaant vast zitte en remme kon ’ie nie 

waant het was een deurtrapfiets. Bij iedere rondgang van het 

wiel kreeg ’ie een klap mit de koeiereep op zijn rug. Hij kwam 

gemasseerd thuis aon, jammer genoeg was ’ie wel bont en 

blaauw. 
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