
Ome Aorie 

Da frammes van mij ha ‘t op zekere dag in de kop gekrege om 

Ome Aorie uit ’t Anker een daggie op visite te laote komme. Mar 

d’r was een problempje.  Hoe kreegde die kjal nou in Heusse, 

want ome Aorrie was nogal dik en ook een bietje strammig in de 

botte zak mar zegge. Die kreegde niet zo gauw van hot naar har. 

Maar een nichie van de vrouw wou wel helpen om ‘m in de auto 

te frommelen. Toen ome Aorie me moeite naor de auto 

gesteukerd waor, moesse ze hum achterin zien te krijgen. Da 

deeje ze via het veurportier  en na veel geworstel en gedauw 

hadde ze Aorie eindlijk achterin de auto en konne  ze richting 

Heusse. Toen ze d’r aonkwame kwam een aander nichie naor de 

auto gelope, dee het achterportier ope en warrempel ome Aorie 

kon zonder moeite utstappe. De frollie ware effe vergete da’t un 

vierdeurs auto waar.....  
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