
Poole 

Van de week zag in un bongertin Ijzendoorn een klugje vollek aon 

ut snoeje. Op de meesterknecht nao weure ut allemaol Poole. 

Die miense zie ge tiggwordieg wijnter en zomer. Vroeger kwame 

ze klandestien, mar nouw hemme ze bikaant allemaol un 

werkvergunning. Ik wit nog goed toen de jerste kwame. Die 

huisde dan veulal in oud schuureke in de bongert. Ze zochte 

mekaore dan op. Zo moest een van  die miense, bij zijn baos iets 

gaon vraoge of haole.Toen hij veurbij de keuke kwam, rook ut 

iesent lekker. De vrouw des huizes had un pan ertesoep gekokt. 

De Pool kon de verleiding nie weerstaon en haolde pan mit soep 

weg. Hij gong er mee naor ut schuureke en zeej da hij de pan mit 

soep gekreege had. Toen ze er van aon ut smulle weure, kwam 

un vrind van hullie oover de naogang. En die vroeg of'hij ok un 

bietje kreeg. Jewelle zee de soepdief da kunde wel krijge, mar 

dan motte gij de leege pan teruug brenge. En da deej de miens 

mar al te gjen. Ze hemme hum nie mir teruug gezien. 

Saanderdaag stond er in de Gelderlander da er un ielegaole Pool 

de grens was oover gezet. 

Hannes 


