
Doofstom 

Begin November kwame er un paor mennekes langs de deur die 

anzigkaorte  verkogte. De ene gaf gelijk un briefke waor in stond 

da hij nie goed kon zien en heure. Het is lang geleeje dasse mit 

naogosie huis aon huis kwame De laotste die bij mij kwam was 

un kjal mit panne.Veur un stel panne vroeg hij hondert gulde. Ik 

zeej kjal da is vuuls te duur.ik zal je er vijftig veur geeve. "'Dan zij 

ze verkog", zeej de kjal.  Achteraf bleek dasse nie dogte... Ik nam 

me veur um niks mir aon de deur te koope. Mar ik kon die twee 

kjeljes nie weg stuure, zonder iets te vatte. Ut eene kjelje 

bedankte me beleeft.   Ik zeej da ut erreg was as ge zo hullep 

behoefent weur. Tot mijn verbaosing zeej ut 

ongelukkigejungske: " Heelemaol nie, ik zij alleen mar 

doofstom."            

Ut kan verkeere.  

Hannes 


