
De blijnde derrem 

Het botterde nie mir tusse Piet en Hanneke van Straoten uit 

Aolst. Ze besloote uit mekaore te gaon. Dá gong in goeie 

harmonie. Pieter bleef in 't spulleke zitte. Nao een half jaoreke 

kreeg Piet wir kennis. Hij kwam heur teege op een carnaval in 

Louwe.1 Ze hiete Nel Hoogebrug en kwam uit Hirrewaorde.2 't 

Duurde nie lang of Nelleke kwam bij Piet inwoone. Ze hiele veul 

van mekaore. En van houwe' kom trouwe'. Op een nach' kreeg 

Nel een iesende pijn in de buik. Een paor parresetomollekes 

hielpe' gin eene bliksem. Toen már de dokter gebeld. Die keek 

gek op toen Piet zeej dá zijn vrouw blijkbaor blijnde 

derremontsteking há. 'Maar man dat kantoch niet, die is er 

verleden jaar toch uitgehaald. En er is geen mens geboren die 

twee blinde darmen heeft'. Kan wel zijn zeej Piet, mar wel een 

tweede vrouw... •  

1. Louwe = Boven- en Beneden Leeuwen in het Land van 

Maas en Waal. 

2. Hirrewoarde= Heerewaarden. 
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