Kjerssterre te koop

De keinder die bij mij aon de deur kwame zeuge er aauwerts ut.
Ze leke un bietje op Ot en Sien. De twee hadde un soortement
bolderkarreke bij der, da'ze volgelaoje hadde met rooie en witte
kjerssterre. ik doch bij mijn eige: 'Die keinder hemme al vroeg
iets veur hullie club of school over'. Natuurlijk koch' ik een
kjersster, want keinde rdeurstuure, doe ge nie gaauw. Veural nie
keinder die iets vur een vereniging over hemme. En een kjersster
vein'ik nog mooi ok. De blom koste twee euro vijftig. Naodat ik
nog iets extra's ha gegeve vroeg ik: 'Vur welke club zijn jullie
blomme aon 't verkope?' De twee keke mekaore aon en
begonnen een bietje zenuwechtig te giechele, toen 't jonkske
zeej: 'Da doen we vur ons eiges. Vur de cente meuge we van
papa een neije fiets koope... 'Ze keeke een bietje schichtig toen
ik stikkent van de laches nog een blumke viet en ze een mooie
fietsin het neije jaor toewenste. En jullie allemaol wens ik ok veul
heil en zege toe in het neije jaor.
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