
Rommelmart  

Begin zomer is de tijd van de rommelmarte. De te koop aon te 

bieje spullekes worre dan uit de opslagruimtes gehaold. Zo ok bij 

Jan van Steenis in Liende. Die há daor veur zijn koelhuis 

beschikbaor gesteld. Ik eiges zij in Ommere wieze marte. Jan liep 

daor ok te schuume. Hij zoch tuinmeubelkes. Er was niks vur hum 

bij. Er was wel een mooi stelleke gewies, mar dá was 'smerges 

vroeg al aon buitelanders verkoch. Die zijn d'r altij 't jeste bij. Jan 

há wel een mooi Hartman tuinstelleke gehad. Mar toen hij d'r 

mit mooi wèèr mit zijn Annie van zou gaon geniete, was 't uit de 

schuur verdwene. Jan was er vast van overtuigd dá hij 't in de 

schuur há opgeslage. Toe bij hum de rommelmartmiense kwame 

vraoge of ze hullies spullekes konde ophaole, zee Jan: 'Alwá in 't 

koelhuis staot is van jullie. Ge kun alles wá daor staot mee neme'. 

't Zou me niks verwondere as vakantiegangers Jan van de zomer 

in Turkije op een rommelmart tegekomme! 

Hannes 


